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Ik las dit boek in juli 2011 voor en in de caravan. Een prima vakantieboek en zoals mijn vrouw altijd zegt: "Lekker dik met
kleine lettertjes." Een historische roman waarin fictie en historisch feit door elkaar heenlopen. Daarvan legt de schrijver
verantwoording af in een nawoord aan het eind van zijn boek. Het is knap geschreven. Barcelona in de veertiende eeuw.
De bouw van de kathedraal Santa Maria del Mar. Leerzaam en vol romantiek. Alles passeert de revue. De grenzeloze
brutaliteit van de feodale grondbezitter, de opkomst van een stedelijke samenleving, de plaats en de werkwijzen van de
inquisitie, de pest, de oorlogsvoering. De hoofdpersoon Arnau werkt zich op van stenensjouwer tot bankier, maar ziet
ook de gevangenis van binnen. De schrijver Ildefonso Falcones is advocaat en woont in Barcelona. "De kathedraal" is
zijn debuut. Het is een groot internationaal succes. Er zijn al vier miljoen exemplaren verkocht in meer dan vijftig landen.
Een aanrader. Mooi boek voor wie van (lekker lang) lezen houdt. Amsterdam 2007, 2011 - Luitingh-Sijthoff, ISBN 978 90
210 1052 6. 
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