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Wel eens bramen geplukt? Op vakantie. De tijd aan jezelf. Opeens zie je ze. Op de camping langs de bosrand. Iedereen
loopt ze voorbij. Ze lachen jóu toe. Een schaal. "Wat ga je doen?" "Zo terug." Voorzichtig begonnen. Rode handen.
Stekels in je vingers. Grote sappige vruchten hangen klaar. Sommige te rijp om te plukken. Je reikt begerig in de struik.
Dieper. Schrammen op je armen. Verstrikt tussen de takken. Voorzichtig terug. Een ophaal in je trui. Een rode vlek op je
broek. Kijk eens hoe veel al! Met je gedachten alléén. Je gaat van struik tot struik. Je handen gaan en gaan. Je
gedachten komen en gaan. Je herinnert je Mozes bij de braamstruik. De natuur weerspiegelt de heerlijkheid van de
Schepper. Je ontmoet een beetje God. De  schaal is vol. Waar ben ik ook weer? Hoe laat is het ook weer? O ja... daar is
de caravan. Jam maken? Hoeveel suiker is er nog? 's Avond dank je de Heer voor de dag. Je doet je ogen dicht. Je ziet
bramen hangen. 
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