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Geruime tijd geleden verscheen er een speciale editie van Elsevier over de Islam. Dat riep de vraag op of er ook zo'n
editie kon komen over het Christendom. Welnu, die kwam er dan ook eerder dit jaar. Het is mooie uitgave geworden in
full color met een veelheid aan informatie, statistisch, historisch en actueel (98 pagina's) Zo'n info-editie kan geen kwaad
nu we in een tijdperk van ontkerkelijking en Ietsisme leven. Velen denken het zonder godsdienst te kunnen stellen. "Ze
strompelen zonder Gods geleide het postchristelijke tijdperk binnen. Laten we er het beste van hopen." (Gerry van der
List, p. 13) Een greep uit de behandelde onderwerpen: Wie is wie - belangrijke Nederlandse christenen uit de
geschiedenis; Kerkgang met foto's van elf uitgaande kerken in heel Nederland; Bijbel en bijbelvertalingen; De
geschiedenis van de Katholieken, de Calvinisten en de Lutheranen in ons land; Negen Nederlandse christenen van
verschillende denominaties met hun mening over de betekenis van het geloof; Schoolstrijd, bedevaartplaatsen in
Nederland, het Oranjehuis en het geloof; het orgel (met front en speeltafel van de st. Bavo in Haarlem) en afsluitend een
woordenlijst. Daarmee is lang niet alles genoemd. Er is een veelheid aan wetenswaardigheden in de marge of
tussendoor geplaatst. Een editie die informatief is, positieve aandacht vraagt voor het Christendom en daarmee
waarschijnlijk voor velen in een behoefte voorziet. De editie kost &euro; 6,95 en is te bestellen via
www.elsevier.nl/specialeedities. 
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