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In het weekend van 28/29 juni hield de Protestantse Wijk-gemeente Stadsdennen voor de vijfde keer een
kampeerweekend op het groepskampeerterrein De Banken in Zeewolde. Het was weer een groot feest. Van de 120
deelnemers waren er velen al op vrijdag gekomen. Toen de vlag gehesen werd op zaterdag kort na het middaguur, brak
de zon door en regen hebben we verder niet meer gehad. Een greep uit de activiteiten: Gezamenlijk ontbijt, Schilderen
(Het thema was 'kleuren'), vlagceremonie, groepsspel, voetballen, springkussen, BBQ, levend stratego ('s avonds laat in
het donker), gezellig praten rond het kampvuur, openluchtdienst, brunch met door ieder meegebrachte lekkernijen. Klik
op de link naar de site die mijn vrouw Marry voor het kampeerweekend gemaakt heeft: site kampeerweekend 




A.S.L. Woudenberg

https://www.aslwoudenberg.nl Powered by Joomla! Gegenereerd op: 19 May, 2024, 01:53


