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Week 1 - 2009


Aan het begin van het nieuwe jaar wens ik mijn bezoekers allemaal een gelukkig en bovenal gezegend jaar van onze
Heer 2009 toe.


Vandaag 2 januari 2009 ben ik het jaar goed begonnen met het bezoek aan een tentoonstelling van sneeuw- en
ijssculpturen op het Manifestatieterrein Park de Weezenlanden in Zwolle. De tentoonstelling heet "Bijbel in sneeuw & ijs"
en kost Euro 8,50 voor volwassenen. Een echte belevenis. Kleed je alleen wel goed aan want in de expositieruimte is het
acht graden onder nul. Een team van ongeveer 40 professionele sneeuw- en ijskunstenaars heeft de sculpturen gemaakt
die gaan o.a. over Adam en Eva, de ark, Nimrod en de toren van Babel, Mozes en Aaron, de plagen in Egypte, Mozes
en de stenen tafelen, Simson en Delilah, David en Goliath, Daniel in de leeuwenkuil, de wijzen uit het oosten, de heilige
familie, het laatste avondmaal, de kruisiging en de opstanding. Dit mag u/je niet missen. Meer info op www.sculpture-
events.com De tentoonstelling duurt nog tot en met 1 februari 2009. Hieronder Noach die uitnodigt om in de ark te gaan,
Het kind Jezus in de kribbe en de Farao tot wie Mozes en Aaron het woord richten. 
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