
gebed voor 4 mei
Monday 04 May 2009



Gebed uitgesproken op 4 mei in de Grote Kerk te Harderwijk nav Galaten 5:1 "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft
Christus ons vrij gemaakt."





Laten we bidden,


Wij danken u, Here onze God, voor de boodschap die gebracht is: Uw Woord bij monde van de Apostel Paulus - dat wij
onze vrijheid in Christus vast zullen houden en ons niet opnieuw een slavenjuk op laten leggen.


Wij bidden u: behoed ons voor al wat een nieuwe wet kan worden, de dingen die ons opnieuw tot slaven maken, die ons
knechten en kapot maken... dat de ene mens beter is dan de andere, dat het ene volk hoger staat dan het andere, dat
sommigen de waarheid in pacht hebben en anderen niet.


Wij bidden u: geef dat wij onze vrijheid in Jezus zoeken die ons uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, die ons
het leven geeft en ons in de ruimte stelt. Laat die boodschap van bevrijding ingang vinden in de harten van de mensen
en geef ons de durf om van dat evangelie te getuigen. 


Wij bidden u voor de landsregering en voor het openbaar bestuur. Dat er gezocht wordt naar gelijke rechten en gelijke
behandeling. Dat niemand achtergesteld wordt op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging of geaardheid. Dat
daarmee de nagedachtenis geëerd wordt van diegenen die hun leven gegeven hebben voor een eerlijke en
rechtvaardige samenleving waarin niemand verdrukt wordt of gekleineerd of getiranniseerd.


Wij dragen aan u op allen in onze wereld die te lijden hebben van dictatuur, van onrechtvaardige structuren, allen die
geen leven hebben, geen toekomst - die hun kinderen zo graag te eten willen geven en blij willen maken, maar met lege
handen staan.


Wij bidden u voor onze jonge mensen. Dat ze leren afzien van egoïsme en genotzucht. Dat ze zich oefenen in de
waarden en normen die ons overgeleverd zijn, zodat ze straks de dragers kunnen zijn van onze cultuur. Dat ze zich
zullen verdiepen in onze geschiedenis, zodat ze leren zien wat heilzaam is en wat verderfelijk is.


Wij bidden u voor onze koningin. Dat zij in haar leven en werk mag laten zien dat zij uw dienaresse is en dat ze daarin
een voorbeeld mag zijn voor ons allemaal. Wil ook bij ons zijn als we de doden herdenken 't zij thuis of op de
begraafplaats Oostergaarde. Wij bidden u om een rustig verloop van alle plechtigheden in het land en om een
betekenisvolle viering morgen van de vijfde mei.


Dit bidden wij u in de naam van Jezus Christus uit genade alleen. Amen.








A.S.L. Woudenberg

https://www.aslwoudenberg.nl Powered by Joomla! Gegenereerd op: 17 May, 2024, 05:04


